Grote of Sint Vituskerk Naarden
Zondag 28 september 2025

' Hoe dappere vrouwen ons leren zien'

Voorganger: ds. Marnix van der Sijs
Organist: Wybe Kooijmans

VOORBEREIDING

Orgelspel ter voorbereiding:

We bereiden ons onder het orgelspel in stilte voor op de dienst.
Begroeting door de ouderling van dienst.

De kaarsen worden aangestoken aan de Paaskaars.

We gaan staan.

Jj Psalm 146 strofe 1 en 2 (t. Muus Jacobse, m. Genéve 1562)

Inleiding op de stilte
Bemoediging en drempelgebed:

V: Licht en vrede zij u allen!
A: Licht en vrede zij de wéreld!
V: Laten we God aanroepen.
A: Wie is God?
V. Die hemel en aarde gemaakt heeft
A: die trouw blijft tot in eeuwigheid.
V: die het licht naar de wereld bracht
A. U die de bron bent van heel ons bestaan
V: U, die met ons bent, alle dagen van ons bestaan
A: Laat Uw goedheid maatstaf zijn bij ons dagelijkse doen en laten,
Amen
We gaan zitten.

Jj Psalm 146 strofe 4 en 5

Kyriegebed telkens beantwoord met: 301¢
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Jj Glorialied, ‘Zing, wanneer je hoop in slaap valt’

DIENST VAN HET WOORD

V: De Heer zijmet U
G: Ook met U zij de Heer.

We openen met de kinderen de Bijbel.

Gebed van de zondag

Jj ’"Mozes’'moeder zingt’

De kinderen gaan naar hun eigen bijeenkomst
Lezing: Exodus 2: 1 - 10

Jj 'Stem als een zee van mensen’', Lied 828
Preek, gevolgd door een stilte
Orgelspel

Jj 'De heer heeft mij gezien' Gezang 487

DIENST VAN HET ANTWOORD
De kinderen komen terug.

Aandacht voor de inzameling van de gaven

Dankgebed, voorbeden, met Lied 331, 'Roep onze namen' telkens een keer door
de voorganger, daarna door allen.

Stil gebed
Onze Vader

Mededelingen vanuit de gemeente
e De bloemen
e Activiteiten in de komende week



Jj Slotlied: ‘De kerk is waar mensen Gods liefde bezingen’
Lied 7 uit het liefste lied van overzee, deel 2

Zegen, met gezongen Amen.

Orgelspel
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Na de dienst is er een kopje koffie, thee of iets fris en de mogelijkheid elkaar te
begroeten en ontmoeten. U bent van harte uitgenodigd.

Collecte
50 % van de collecte is bestemd voor Kerk in Actie Protestantse Kerk —
Missionair werk (Nederland, zinzoekers)

In Nederland wonen duizenden jongeren die niet naar de kerk gaan, maar wel op
zoek zijn naar zingeving, en misschien wel naar God.
De Protestantse Kerk zoekt hen op door festivals, retraites en andere events te
organiseren. Ook kunnen zij zich abonneren op een nieuwsbrief, naar podcasts
luisteren of voor inspiratie op sociale media terecht.
Zo wil de Protestantse Kerk toekomstgericht werken en ook voor deze jongeren
een vindplaats van geloof, hoop en liefde zijn.

Givt
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De bloemen die vorige week op tafel stonden, waren voor Marijke Akkerman.

Diegene die deze week de bloemen wil brengen, gelieve zich te melden bij de
dienstdoend diaken na afloop van de dienst.

Vanmiddag: Kliederkerk van 4 - 94 jaar

In de Wilhelminakerk van 16.00 tot 18.30 uur.

Samen met jong en oud op een creatieve manier de betekenis van Bijbelverhalen
ontdekken. Dat is de Kliederkerk. Een verrassende vorm van samen kerk-zijn met
mensen die weinig of niets met kerk hebben maar ook met meer betrokken
kerkleden. De naam is niet voor niets gekozen. Die wijst op de chaos, het geklieder,
van het dagelijkse bestaan waar we allemaal mee te maken hebben.

God is aanwezig in ons geklieder en creéert iets goeds in en uit de chaos.



De creativiteit van de kliederkerk helpt kinderen en volwassenen om te leren in het
voetspoor van Jezus te gaan.

Activiteiten deze week:
Maandag 29 september: Gesprekskring rond Bijbel en leven
Tijd & locatie: 10.00 uur, Witte Kerk

Dinsdag 30 september: Koffieochtend in de Witte kerk
Tijd: 10.00 uur

Dinsdag 30 september: Cantorijrepetitie
Tijd & locatie: 19.30 uur, Witte Kerk, Koningin Wilhelminalaan

Woensdag 1 oktober: Taizé viering
Tijd & Locatie: 20.00 uur, Wilhelminakerk, Bussum

Volgende week:

Zondag 5 oktober Inzamelen van producten voor de Voedselbank
Grote of Sint Vituskerk —10.15 uur

Voorganger: ds. Evert-Jan van Katwijk

Zondag 5 oktober
Uitje voor kinderen, jeugd en hun ouders direct na de kerkviering, informatie en
aanmelden via Anneke de Vries-Verkerke

Anselm Griin in Bussum

In het weekend van 4 en 5 oktober komt de bestsellerauteur, priester, econoom
en allround inspirator Anselm Griin naar Nederland ter gelegenheid van het
verschijnen van zijn biografie vanwege zijn 80e verjaardag.

In het Bussumse Spieghelhuis zal hij op zaterdagmiddag een interactieve lezing
verzorgen. Na afloop is er ruimte voor ontmoeting en een borrel. Aanvang: 15.30
uur (inloop 15.00 uur), toegangsprijs € 25.

Meer informatie en reserveren via de website: www.spieghelhuis.nl.

Op zondagmorgen (aanvang: 10.30 uur) zal hij voorgaan in de dienst in de
Spieghelkerk, samen met ds. Riegonda van Welie - Kaai.

Website: www.pkn-naarden.nl
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